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Nieuwjaarsdienst 
 

 
 

 
We beginnen de dienst in stilte .. 
 
 
Mededelingen 
 
 

Aanvangswoord  

Wij mogen ons een weg zoeken door het leven. Dat is een 

spannende onderneming. Telkens immers is de vraag in welke 
richting we die weg willen zoeken. Hunkert ons hart niet naar 
wijsheid om de juiste weg in te slaan en om niet te verdwalen 
in het donker? 
We zijn dankbaar voor de lichtpuntjes onderweg die ons telkens 
weer oriëntatie verschaffen. Misschien hebben we ze wel te 
weinig in de gaten. Onze antenne voor de weg naar het licht 
kan eigenlijk niet gevoelig genoeg zijn. 
 
Aansteken van de tafelkaars 

 
Intochtslied   477: 1,2,3,4,5   Komt allen tezamen 
 

Orde van dienst 

Kerk van de Eenheid in Christus 
Son 

4 januari 2026 
 

(algemene indeling) 
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2. De hemelse engelen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 

Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
3. Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
goddelijk kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
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4. O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 

neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
5.Zingt aarde en hemel, 
zingt nu engelenkoren, 
zingt alle scharen rondom de troon: 

Glorie aan God en vrede voor  
de mensen! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

Bemoediging 
De Eeuwige is met jullie allen 
En ook met jou. 
 
Drempelgebed 
God met alle kracht 
alle liefde die in U is, 
wenkt U ons naar U toe. 
U roept ons naar Uw licht 
door ons te prikkelen zelf als licht te zijn 
voor onze omgeving, thuis 
ons werk, school en gemeente. 
Wij bidden U vandaag heel bijzonder 
dat Uw Zoon Jezus hierbij een belangrijk  
oriëntatie mag zijn en blijven, 
een kompas voor de richting  
die ook ons naar Uw licht zal brengen. 
Dat vragen wij U God, door Hem 
die U op onze levensweg hebt doen verschijnen, 
Jezus Christus, onze Heer.  
Amen 
 
Zingen  601: 1,2,3     Licht dat ons aanstoot 

Componist Antoine Oomen, Dichter Huub Oosterhuis 
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2. Licht, van mijn stad de 
stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die 
leeft. 

Kyriëgebed 

 
Kyrie en Gloria 299e 

Gloria indien mogelijk staande 
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Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing Jesaja 60,1-6 
 

Zingen 494: 1,2,3       Vanwaar zijt Gij gekomen 
Componist Michael Praetorius – ‘Es ist ein Ros entsprungen‘, Dichter Huub 

Oosterhuis 
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2. Gij zijt ons doorgegeven 
een naam, een oud verhaal 
uw woorden uitgeschreven 
in iedere mensentaal. 
Ons eigen levenslot 
met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 
 

3 Gij zijt in ons verloren 
wij durven U niet aan, 
uw stem in onze oren, 
uw komst in ons bestaan. 
Een woord van vlees en bloed 
een kind voor ons geboren. 
een mens die sterven moet. 

 
Tweede lezing Matteüs 2,1-12 
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Acclamatie 339a 

 
Overdenking  

 
 
Stilte  -  pianospel 
 
 
Zingen Zij die op de sterren reizen  
Tekst Marijke de Bruijne, muziek Chris van Bruggen 
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Toelichting op de inzameling 

Collectedoel: Voedselbanken Best en Boxtel  
Best Rekeningnummer: NL24 RABO 0107 0873 32 
Boxtel Rekeningnummer: NL34 RABO 0122 7481 90 
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Gebeden -  Stil gebed -  afgesloten met het Onze Vader 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de acht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen  

 
 

Slotlied  487: 1,2,3     Eer zij God in onze dagen 
Tekst Willem Barnard, muziek fransvolkslied) 

 

Indien mogelijk staande 
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2. Eer zij God die onze Vader     
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo.

3. Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 
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Uitzending en zegen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd om nog 
wat na te praten onder het genot van een kopje thee of koffie.  

 


